Kerkdienst Gedachteniszondag
23 november 2025, ‘s-Heerenberg

Voorganger: ds. Jaap van Sloten
Organist: Wim Brunsveld

Medewerking: de Cantorij 0.l.v. Jos
Thomassen

Dwarsfluit: Virgine Gulikers en piano: Jan
Willem Kruithof

Orgelspel

Woord van welkom door de ouderling van dienst,
aansteken kaars
Toelichting liturgisch bloemstuk door Sijnie Heuvel

Lied 275:1,2 -we gaan staan
Stilte

Bemoediging en groet

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer,

A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,

V: die trouw blijft tot in eeuwigheid

A: EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN
HANDEN. V.. Genade zij
u en vrede van God onze Vader en van Jezus
Christus onze Heer.

A: AMEN -we gaan zitten

Lied 275:3,4en 5

Gebed om ontferming



Cantorij: ‘Locus iste’ - Anton Bruckner
Gebed van de zondag
Kindermoment

Schriftlezing — Psalm 121 en Openbaring 2, 12 en
17

Lied121:1en4
Overweging
Orgelspel

Lied 221: 2
Kinderen komen terug

‘Siciliano’ - Michel Blavet, duet dwarsfluit en piano
Gedicht: De mensen van voorbij - Hanna Lam

De mensen van voorbij
we noemen ze hier samen
de mensen van voorbij

wij noemen ze bij namen,
zo vlinderen zij binnen

in woorden en in zinnen
en zijn we even bij elkaar
aan het einde van het jaar.



De mensen van voorbij

zij blijven met ons leven

de mensen van voorbij

zij zijn met ons verweven,

in liefde en verhalen

die wij zo graag herhalen

in bloemengeuren in een lied
dat opklinkt uit verdriet.

De mensen van voorbij

zij worden niet vergeten.

De mensen van voorbij

zZijn in een ander weten.

Bij God mogen ze wonen

daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij

zijn in het licht zijn vrij.

Cantorij: Ave verum - Mozart

Inleidende woorden over gedenken
- daarna gaan we staan

Wij gedenken:

Gerrit Bloemendal

Johan van der Put

Joke Radstake — Steintjes

Elly van Roekel- Petersen

Gerrit Onstenk

Hennie den Ouden — van Wolfswinkel

Na het noemen van de namen kunnen familieleden
naar voren komen en een lichtje aansteken aan het



licht van de Paaskaars dat wordt aangereikt door de
ouderling van dienst.

Na het ontsteken van de laatste kaars gaan we
zitten en kan ieder die dat wil zelf naar voren komen
en een lichtje ontsteken voor een naam in stilte
genoemd. Let daarbij goed op de aanwijzingen.
Ondertussen samenzang met de cantorij: lied 598
Cantorij: Die Dag

Gebeden: voorbeden — stil gebed — Onze Vader
Mededelingen — door diaken van dienst

Collecte voor diaconie en kerk

Slotlied lied 416

Zegen

Gezongen Amen

Collecte bij de uitgang



